
 

De Belgische vlaggen 

 

De Belgische vlag is voor ons een dagelijkse evidentie, maar ze is wel door de geschiedenis heen 

voorafgegaan door verschillende varianten verbonden aan de geschiedenis van ons land. 

Ons lid Willy Lambillotte ging voor ons op zoek. 

 

Lotharingen 

In 843 wordt het rijk van Karel de Grote door het Verdrag van Verdun gesplitst. 
Kort daarop ontstaat Lotharingen, dat onze provincies omvat. De standaard van Lotharius II, koning 
van Lotharingen (855-869) vertoonde drie horizontale stroken: rood-wit-rood. 
 

 

 
 
De Hertogen van Bourgondië 
 
In de loop van de 15de eeuw maken we het einde van de feodaliteit mee en beleven we de politieke en 
territoriale éénmaking van onze provincies onder de Hertogen van Bourgondië. De vlag en het teken 
van die éénmaking bestond uit een rood Sint-Andrieskruis op wit veld. 

 



 
 
 
Keizer Karel 
 
Karel V, erfgenaam van de Bourgondische Nederlanden en van Spanje, voegt rood en geel (de Spaanse 
kleuren) toe. We krijgen dus een vlag met horizontale banden, van boven naar onder : rood-wit-geel. 
Die vlag, soms met een klein rood Sint-Andrieskruis in het midden van de witte band, bleef tot het einde 
van de 17de eeuw het embleem van de Zuidelijke Provinciën. 
 

 
 
 
De Oostenrijkse overheersing 
 
Bij het begin van de 18de eeuw gaat ons land van het Spaanse koningshuis over in de handen van de 
Oostenrijkse Habsburgers. Op 26 maart 1787 betekent keizer Josef II officieel, dat al zijn staten 
voortaan nog alleen de Oostenrijkse vlag mogen voeren.  
Zo komen we ongewild tot de vlag van Lotharius II... Drie horizontale banden rood-wit-rood. 
 
 

 
 
 
 
De Brabantse Omwenteling 
 
In 1787 bij de Brabantse Omwenteling, ziet men voor het eerst de zwarte kleur in de kokarde van de 
revolutionairs. Rood, zwart, geel waren de kleuren van Brabant. 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
1794 - 1830 
 
Gedurende de Franse overheersing en de Nederlandse annexatie hebben we de vlaggen van die landen 
moeten voeren.              
 

                                                 
 
 
1830 
 
Op 26 augustus 1830, de dag na de voorstelling van De Stomme van Portici, wappert opeens de Franse 
vlag aan het stadhuis. 
De opstandelingen, bang voor een eventuele Franse tussenkomst, beslissen de nationale kleuren die 
tijdens de Brabantse Omwenteling gebruikt werden te doen herleven. 
De allereerste vlag werd vervaardigd door een mevrouw Abts, die drie merinosstroken, horizontaal 
aaneen naaide, van boven naar onder : rood-geel-zwart. Die vlag zal op het stadhuis wapperen. 
 
 

 
 
 
Op 30 september 1830 neemt de Voorlopige Regering officieel de driekleur horizontaal aan. Het Besluit 
van de Voorlopige Regering van 23 januari 1831 beslist de verticale schikking van kleuren, met het rood 
aan de stok. 



Op 7 februari 1831 wordt een artikel betreffende de nationale vlag in de Grondwet opgenomen. 
Op 12 oktober 1831 krijgt onze vlag zijn definitieve vorm : verticale kleuren met zwart aan de stok, een 
schikking die beantwoord aan de heraldische regels. 
 
 

 
 
 

Bron, overname en inspiratie : VOX 05 en 06 anno 1987 


